


Liefdevolle herinnering aan Als de stilte komt

Nu ‘t rouwrumoer rondom jou is verstomd,
W 5/ de stoet voorbij is, de schuifelende voeten,
nu voel ik dat er ‘n diepe stilte komt
gepensioneerde creatieve duizendpoot bij weekblad Libelle - Rosita
en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten.

bezieler van Greyhounds Rescue Belgium V.Z.W.
En telkens weer zal ik je tegenkomen,

o we zeggen veel te gauw: het is voorbij.
geboren te Antwerpen op 21 juni 1934 en overleden

in haar woning te Mortsel op 12 maart 2026. Hij heeft alleen je lichaam weggenomen,

niet wie je was en ook niet wat je zei.

De familie dankt u Ik zal nog altijd grapjes met je maken,
voor uw blijken van deelneming. we zullen samen door het stille landschap gaan.

. . Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken,
Met onze uitzonderlijke dank aan de mensen

k je mijn hart duidelijk .
van de thuiszorg, Hilde, Carry en Amina raak je min hart nog duldeiijker aan

Toon Hermans
voor hun goede zorgen.



